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4-7 jaar
1k wensje vrede Gesprek: Wees samen eens een
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar in huis. Ze zijn er bijna allemaal, alleen Tomas minuutje helemaal stil. Adem even
is er niet. Ze hebben de deuren van de kamer goed dichtgedaan. Ze zijn bang en diep in en uit. Voel je je een beetje
onrustig. Jezus is gestorven door boze mensen en begraven, maar nu is het graf leeg. rustig/vredig? Wat voel je dan? Zou dat passen
Waar is Jezus en wat gaat er gebeuren? ‘Ik mis hem’, zegt Petrus zacht. ‘Ik ben bang’, bij de woorden van Jezus: ‘ik wens je vrede’?

zegt Johannes. ‘Er zijn nog steeds boze mensen, straks zijn ze boos op ons!’ zegt

Opeens zijn de leerlingen niet meer alleen. Jezus is er ook. Hij is in de kamer gekomen

Simeon. Spel: Doe om de beurt een blinddoek
‘ om. Het kind met de blinddoek gaat

zonder dat de deuren open en dicht zijn gegaan. ‘Ik wens jullie vrede’, zegt Jezus. midden in de kring zitten. Vraag een

ander kind om, heel zachtjes, voor dit kind te

De volgende dag denken de leerlingen steeds aan wat er gebeurd is. Aan Jezus die gaan staan. Voelt het geblinddoekte kind dat
zomaar weer bij hen was. Ze praten erover, elke dag weer. Iedereen is blij. Iedereen, er iemand heel dichtbij is? Kan het kind met de
behalve Tomas. Hij was er niet bij toen Jezus in de kamer kwam. Tomas zegt: ‘Ik blinddoek raden wie het is?
geloof het pas als ik zelf Jezus heb gezien en zijn handen heb gevoeld.’

Creatief: Bedenk een groet, speciaal
Nog wat later zijn de leerlingen weer bij elkaar. Ze hebben de deuren goed dicht O{ voor jullie. Misschien met een aantal
gedaan. Daar is Jezus weer. ‘Ik wens jullie vrede’, zegt hij. Tomas kijkt goed. Jezus speciale handdrukken achter elkaar.
loopt naar Tomas toe. Hij steekt zijn handen uit. ‘Voel maar’, zegt Jezus; ‘ik ben het Oefen het samen een paar keer en spreek af
echt, geloof het maar!” Tomas voelt de handen van Jezus en hij gelooft het. ‘Je bent het  om elkaar zo te begroeten als je elkaar tegen-
echt!’ zegt hij. komt (beginnend bij het afscheid nemen na dit
Jezus knikt. Hij zegt: ‘Het is een wonder en bijzonder als je mij niet kunt zien en het samenzijn).

toch echt gelooft. Dit is nog maar het begin!’
Jolanda van der Marel
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